
      
Datum :  25 februari 2026 

De eerste 9 plagen.  
Mozes en Aaron hebben de opdracht van God gekregen om de Farao te vragen hun volk te laten trekken 

naar het beloofde land om God te dienen. Farao is ongehoorzaam en wil dit niet. God laat Zijn macht zien 

door de staf van Aaron die verandert in een slang. De tovenaars van Farao doen dit ook en ook kun staffen 

veranderen in slangen. Maar dan eet de slang van Aaron de slangen van de tovenaars op zodat iedereen 

kan zien dat God  de sterkste is. Farao wil niet buigen voor God. Daarom laat God 10 plagen komen zodat 

Farao iedere keer de kans krijgt zich te bekeren en het volk te laten trekken. Maar we hoorden dat Farao 

zichzelf iedere keer verhardt. Wij hebben gehoord over de negen plagen die God in Egypte bracht. 1. water 

in bloed verandert, 2. kikkers, 3. luizen 4. ongedierte, 5. pest onder het vee, 6. zweren 7. onweer en grote 

hagelstenen, 8. sprinkhanen, 9. drie dagen donker, geen enkel licht. De vraag aan ons is hoe is het in mijn 

hart? Vechten we net als Farao tegen God of buigen we voor God en vragen we of we Hem mogen leren 

kennen en liefhebben? Neig je oor en kom tot Mij. Hoort en uw ziel zal leven zegt God Zelf in Zijn Woord. 

We hebben gehoord dat Farao niet doet wat hij zegt maar wat God zegt doet Hij altijd.  

 

De leertekst is: 

Ik ben de HEERE, Ik zal u bevrijden. Exodus 6:5 
 
Opdracht: Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (11 maart) inlevert op de club, dan krijg je een 
extra punt!                Deze tien Farao`s lijken allemaal hetzelfde. Zoek de verschillen. Zet een X bij de Farao`s 
die precies hetzelfde zijn als de Farao in het eerste vakje.  


